
BURENDAG 2025  EN  20 JAAR  DE BOGEN 
Ons Appartementencomplex De Bogen bestaat in 2025 twintig jaar!  
Dat feit kreeg terecht aandacht op de Burendag van 27 september. 
Een Burendag die we met zo’n 45 deelnemers weer heel geslaagd 
mogen noemen. 
 
In goede sfeer werd met elkaar gepraat en daarbij werd genoten van 
een uitstekend verzorgde lunch in Grand Café Alleman! In de binnentuin 
werd een vlaggenmast met wimpel aangeboden als cadeau van de 
V.v.E. en Omnia Wonen aan alle bewoners ter herinnering aan het  
20-jarig jubileum. 
 

 
Bij de aanbieding van de vlaggenmast werd een passend woord 
gesproken. De tekst daarvan kunt u hier in een wat verkorte vorm nog 
eens nalezen: 
 
“Een vlag is een belangrijk ding. Ook déze vlag, want hij is bedoeld als 
een positief symbool voor alle bewoners van De Bogen. De vlag staat 
voor verbondenheid, gezamenlijkheid, eenheid. Voor het omzien naar 
elkaar van alle bewoners in ons mooie complex. 
 
De Hollandse vlag is al heel lang geliefd bij het Nederlandse volk.  
Heel erg gewaardeerd vooral in de tijd van het nationalisme.  
Herinnert u zich nog die dierbare vaderlandse liedjes? We zongen ze 
vroeger op school, vooral op Koninginnedag.  



Bijvoorbeeld over Hollands vlag!     
                                                          Hollands vlag je bent mijn Glorie 
                                                          Hollands vlag je bent mijn lust. 
                                                          ‘k Roep uit louter vreugd Victorie 
                                                           als ‘k je zie aan vreemde kust! 
 
Wat zijn eigenlijk de waarden van onze vlag?  
Die driekleur van rood, wit en blauw. Wat betekenen die kleuren? 
Rood   –   moed, dapperheid, handhaven van waarden 
Wit      –   vrede, vrijheid, veiligheid 
Blauw –   trouw, verbondenheid, continuïteit 
Mooie dingen toch? Allemaal belangrijk. En met het doel om het welzijn 
van ons volk te dienen. En nu wij ook zo’n vlag hebben, dus ook om het 
welzijn van de bewoners van De Bogen te dienen! 
 
Iets over de geschiedenis van onze vlag. 
Zeker is, dat in de 80-jarige oorlog (in de periode 1572 tot 1652) de 
driekleur steeds vaker werd gebruikt. Het was de vlag die hoorde bij 
Willem van Oranje. De watergeuzen streden ermee. U weet wel: die 
mannen van de inname van Den Briel op 1 april 1572: “Op 1 april 
verloor Alva zijn bril!” De reden waarom wij nog elk jaar één-
aprilgrappen maken. Het was de vlag voor Oranje. Daarom was het 
rood van de eerste baan niet rood, maar oranje. De vlag werd toen 
Prinsenvlag genoemd, populair als de oranje-blanje-bleu vlag.  
 
In de 17e eeuw vond Johan de Witt, een vijand van de Prins van Oranje, 
dat het oranje aan de V.O.C.-schepen op zee niet goed zichtbaar was. 
Daarom werd het oranje in de vlag rood. De vlag werd daarna 
Statenvlag genoemd. De Prinsenvlag werd ernaast nog wel gedoogd, 
maar weinig gebruikt. In 1815 werd ons land een koninkrijk onder koning 
Willem I. De Statenvlag bleef de nationale vlag, maar dat werd niet bij 
wet vastgelegd.  
 
In de jaren 1930 tot 1945 groeide in Nederland de NSB.  
De fascistische NSB koos voor de Prinsenvlag en wilde het oranje-
blanje-bleu weer tot nationale vlag verheffen. Het was een moedige 
daad van Koningin Wilhelmina, dat zij als reactie op het fascisme in 
1937 bij Koninklijk Besluit de Nederlandse vlag formeel vastlegde als 
een vlag met de banen rood-wit-blauw. Waarmee zij dus haar eigen 
oranjekleur opofferde.  
 
 



Zo is het tot op heden gebleven. 
Het is fijn nu de nationale vlag in 
ons midden te hebben. Hij staat 
goed zichtbaar voor ons allemaal, 
mooi middenin de binnentuin.  
 
Kijk er veel naar en bedenk dan 
dat hij daar staat als symbool voor 
de gemeenschap van bewoners, 
die wij met elkaar zijn”. 
 

Dick van Ittersum 
 


